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De auteur is juist met emeritaat gegaan. Even als Van Zetten is hij in het onderwijs 

werkzaam geweest en later predikant geworden. Hij kent de wereld van oud en jong.                                                                                           

Inhoud:                                                                                                                                                                      

Deel I. Vader worden. Je kind ontvangen: ‘Wij als ouders moeten zuinig zijn op het kind, 

dat goed beschouwd niet van ons is, maar van Hem’ (22).                                                                                

Je kind laten dopen. Je kind opvoeden: ‘De betekenis van de Heilige Doop wordt nog vaak 

zwaar onderschat. (-) Weten we wat er gebeurt als het water over het hoofdje van hun 

kind vloeit? In die ogenblikken wordt het verbond van de Heere aan het voorhoofd 

verzegeld’ (28).                                                                                                                                                          

Deel II. Vader in de Bijbel: Noach, ‘Jacob heeft in zijn gezin door zijn selectief gedrag 

verwarring, verdeeldheid, zeg maar gerust haat gezaaid’ (47).                                                                           

Eli, De vader van de verloren zoon: ‘Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe’. Wat 

een liefde! Hij beantwoordt zijn verwijten niet met verwijten, maar met het liefdevolle 

woord ‘kind’ (58).  De vader van de maanzieke knaap.                                                                                                                                  

Deel III. Vader in de praktijk. O.a.: Egoïstische - Liefhebbende - Liefdeloze - Biddende – 

Dominante - Jaloerse - Afwezige – Bekeerde – Vergevende vader.                                                           

Deel IV. Het Onze Vader. De aanleiding tot dit gebed – God als Vader –                                 

Onze Vader: De Joden namen de Vadernaam op de lippen zonder enige grond. Zij eigenden 

zich iets toe wat hun niet toekwam. Zij roemden wel in het verbond van God, maar zij 

kenden de God van het verbond niet. Wanneer het met ons er ook zo bij staat, moeten wij 

die Vadernaam maar niet op de lippen nemen ( 113). 

Van harte aanbevolen, ook tot zelfonderzoek. Voor ouders om met elkaar te lezen en te 

bespreken. Op avonden met vaders met elkaar bespreken.                                                            

Praktisch-pastoraat: De Bijbel is niet tijdgebonden, maar wel tijd betrokken. 

Van harte aanbevolen! 


